Roeping van de vrouw

Aanvullingen zijn welkom
ARTIKEL VISIE OP VROUW-ZIIN overgenomen uit de Gezinsgids

Hulpe tegenover

In het leven visie ontwikkelen, vindt Edith belangrijk. ‘Ik ben geen meezwemmer of meeprater,
maar wil ergens voor staan. Ik heb me bijvoorbeeld verdiept in de plaats van de vrouw. In 1 Petrus
3 staat: ‘Desgelijks gij vrouwen, zijt uw eigen mannen onderdanig.” De emancipatie verwoest veel
en draait de scheppingsorde om. Regelmatig moet ik denken dat er staat ‘zonder woord’. Steeds
meer vrouwen hebben de broekriem om. Veel mannen worden van allerlei — hoogstaande —
functies verdreven. Maar de man is eerst geschapen en wij zijn als vrouw ‘de hulpe tegenover’ en
moeten juist mannen stimuleren. De geschiedenis leert dat vooraanstaande mannen, die voor
velen tot zegen waren, veelal een stimulerende en wijze vrouw hadden. Dat neemt niet weg dat
mannen richting vrouwen ook een opdracht hebben gekregen. Ze moeten vrouwen bijstaan en
eren.

‘Natuurlijk kan de Heere gebruikmaken van een vrouw op een hoogstaande plaats. Toch vrees ik
dat dit onder het oordeel gebeurt. Dat lees je ook bij Debdra en Barak. Is dan alle inzet van
vrouwen fout? Nee,” concludeert Edith. ‘De Heere had ook vrouwen om Hem heen die Hem
dienden. Zijn kleren moesten ook gewassen worden. Je leest er weinig over, dat vrouwen in de tijd
van de Bijbel op de voorgrond traden. Toch lees je in de Bijbel wel dat de Heere God regelmatig
vrouwen gebruikte of het eerste inlichtte van iets belangrijks. Gebruik als vrouw je gaven voor de
mensen die jou nodig hebben. Wees dienend bezig. Allereerst in je gezin. Het nageslacht
voorbereiden op de ingewikkelde maatschappij en op de nimmer eindigende eeuwigheid is een
enorm belangrijke taak.

Bescheiden plaats

Vanwege haar visie op de plaats van de vrouw in de maatschappij, is Edith niet gefocust op carriere
maken. ‘lIk zie mijn positie hier op een bescheiden plaats. Ik ben er voor mijn cliénten. Ik kan
dingen wel codrdineren, maar ik vind het mooi als mannen de leiding nemen en daadkracht tonen.
Voor mijzelf zou ik nooit een hoge functie ambiéren, afgezien van het feit of ik het zou kunnen of
niet. Als vrouw zijnde kun je heel goed je gaven op een andere manier inzetten. Bijvoorbeeld door
je heel breed in te zetten in je omgeving in plaats van op een hoge positie. Zelfs al zou je als vrouw
maar voor één persoon iets betekenen in het leven, dan is het ook goed. We hebben nu eenmaal
niet allemaal de omstandigheid, gave en energie zoals de vrouw uit Spreuken 31. Die was in en
rond haar huis zeer ijverig en dienend, en werd door haar man geprezen.

Edith illustreert haar overtuiging met een voorbeeld uit een waargebeurd verhaal dat ze las. ‘Ik las
een boekje over christenvervolging in Eritrea. Wat me daaruit het meeste is bijgebleven, is dat er
mensen vastzaten in containers, onder de bloedhete zon. Een vrouw had de taak om de emmertjes
met uitwerpselen van medegevangenen te legen. Ze deed dat met onderdanigheid en in de
wetenschap dat het goed was hoe de Heere haar leven leidde. Ze wist dat ze haar werk tot eer van
God deed. Dan gaat de hand voor de mond, dan denk ik: Wie ben ik om ergens over te klagen?
Laat ik ‘vergenoegd zijn met het tegenwoordige’, de plaats die de Heere mij gegeven heeft.

Ik lees regelmatig preken van Engelse oudvaders. William Huntington haalde in een preek eens de
positie van de vrouw aan en verwees vrouwen naar Titus 2 vers 3 tot 5. Daar staat waarin oudere
vrouwen jongere vrouwen moeten onderwijzen. Paulus somt op wat met name de verant-
woording van de vrouw hoort te zijn, ‘opdat het Woord Gods niet gelasterd worde’. Deze teksten
hebben mijn visie het sterkst gevormd. Mogen vrouwen dan niet meer werken? Dat is niet de
vraag. De vraag is of je leeft in de vreze des Heeren, in onderdanigheid aan Hem en tot Zijn eer.’



CITATEN UIT AANBEVOLEN BOEKEN

Vrouw vandaag - door Wilma Samyn en Marieke den Butter > digitaal zie Sieraad voor God

‘Getrouwd of single zijn is een geschenk, beide zijn van evenveel waarde. ... Of je niet getrouwd,
weduwe of gescheiden bent, Gods Woord heeft in alle gevallen een woord voor singles...

Paulus laat in 1 Korinthe 7 zien dat het leven als single een goed leven is en hij maant dan ook
singles aan om dit geschenk in deze wereld tot Gods heerlijkheid te gebruiken. ..Het huwelijk
verwijst naar de verbondsrelatie tussen Christus en Zijn gemeente, als single toon je deze wereld
net zo goed een beeld.... De Heere is de Echtgenoot voor Zijn volk, een eeuwige. In Christus heb je
alles wat je nodig hebt. Want uw Maker is uw Man, HEERE der heirscharen is Zijn Naam; en de
Heilige Israéls is uw Verlosser..Jes.54:5. Single zijn is een zichtbare herinnering aan het feit dat het
koninkrijk van God op een realiteit wijst die buiten de wereldse bekommernissen van het huwelijk,
het gezin en de carriére staat.’..

C.S. Lewis zegt: ‘Van je huis een thuis maken is werkelijk het belangrijkst werk ter wereld. Waarvoor
bestaan schepen, spoorwegen, auto;s, regeringen enz behalve dat mensen in hun eigen huis
gevoed worden, verwarmd en veilig kunnen zijn? .. Het werk van de huisvrouw is er een waar al het
andere werk voor bestaat.” Besturen en zorgen voor je huishouden is een roeping van de
Allerhoogste God. Het is niet je man die je opdrachtgever is. Het is niet de cultuur die ons dit
dicteert. Het zijn niet de vrouwen in de straat... Nee, het is God Zelf Die ons oproept te zorgen voor
ons huishouden. De Allerhoogste is onze opdrachtgever en Hij geeft ons in de uitoefening van die
opdracht alle vrijheid. ledere vrouw kan haar eigen talenten en creativiteit kwijt in de zorg voor
haar huis en voor degenen die daar een plekje hebben. Deze opdracht betreft alle vrouwen,
ongeacht in welk seizoen van je leven je je bevindt, of je getrouwd bent of niet, of je zwanger bent
of niet, of je kinderen gebaard heb of niet, of je single bent of wanneer je weduwe bent. Vrouwen
worden geroepen hun huis te bouwen, Spr 14 en 24. En oudere vrouwen hebben de opdracht dit
aan jongere vrouwen te leren... Ons huishouden dient een veel groter en hoger doel. Het is een
klein onderdeel van Zijn grote plan met deze wereld, waarin Hij voor Zichzelf een volk reinigt dat
ijverig is in goede werken, Tit.2’

Stilte in mijn hart - 35 levenslessen voor vrouwen - door Elisabeth Elliot

‘Veel vrouwen raken verward en gefrustreerd van het thuiszitten en vinden er geen bevrediging in.
Ik kom ze vaak tegen. Wat ik hun graag wil laten zien is het volgende: het huishouden en de
opvoeding zijn taken die God hun op dit moment gegeven heeft. Als ze die taken met vreugde aan
Hem opdragen, worden ze werkelijk creatief en zullen ze er bevrediging in vinden. Dit is een
eeuwig, geestelijk principe. Dit alleen al zou voor iedereen een afdoende reden moeten zijn.

Maar nog twee redenen die absoluut niet voor discussie vatbaar zijn: Ten eerste, de Bijbel zegt
duidelijk tegen mij als oudere vrouw dat ik jonge vrouwen moet leren ‘te zorgen voor hun
huishouden, bezig te zijn in huis, Titus 2:5; en ten tweede, kinderen hebben hun moeder nodig, ze
hebben veel tijd, kwantiteitstijd nodig. Alle tijd die een christelijke moeder die van haar kinderen
houdt hen geeft, zou kwaliteitstijd moeten zijn. Een derde regel waar je met mij van mening over
kunt verschillen is, het is goed mogelijk dat het inkomen van een werkende vrouw niet zoveel extra
oplevert...Denk aan de dingen die een vrouw niet gekocht zou hebben [of het gezin niet besteed zou
hebben] als ze geen inkomen had gehad. Hoeveel extra blijft er dan nog over voor de noodzakelijke
dingen, die haar ervan overtuigden dat ze een baan nodig had?’


https://www.sieraadvoorgod.org/

Met vreugde vrouw zijn - door Elisabeth Elliot

‘Luister naar de roeping van God om een vrouw te zijn. Gehoorzaam aan deze roeping. Verander je
wilskracht om te dienen. Of jouw dienen nu een echtgenoot betreft en je de wereld dient door hem,
de familie en het gezin dat God je geeft. Of dat je, in de voorzienigheid van God, single blijft, en de
wereld dient zonder de troost van een man, een thuis en een familie. In beide omstandigheden zul
je de volheid van het leven kennen, volledige vrijheid (ik weet waarover ik spreek) en een
volmaakte vreugde.' (citaat staat ook in ‘De Hand van de Wever, lijden is nooit voor niets’)

Met vreugde vrouw zijn - door Ingrid Trobisch

‘Geen enkele vrouw hoeft zich er voor te schamen te zeggen, dat ze ‘alleen maar’ moeder of
huisvrouw is. Integendeel, ze mag daar trots op zijn en weten, dat zij door van die baan buitenshuis
af te zien aan haar kind en aan de maatschappij als geheel een onschatbare dienst bewijst... Laat
ze bedenken dat de periode waarin ze zoveel zorg aan de baby geeft .. een beslissende betekenis
uitgaat voor het toekomstig leven van haar kind.’

De vrouw met zelfvertrouwen - door Ingrid Trobisch

‘In Titus 2:3-5 lezen we Paulus’ instructies voor oudere vrouwen om te onderwijzen wat goed is, de
jongere vrouwen te leren voorzichtig te zijn, hun mannen en kinderen lief te hebben, matig te zijn,
kuis te zijn, het huis te bewaren, goed te zijn, hun mannen onderdanig te zijn. Als dit woord serieus
genomen wordt, kan het verstrekkende gevolgen hebben. Een daarvan is dat moeders zich
competenter en completer voelen. De jongere vrouw heeft iemand om haar aan te moedigen en
haar te bevestigen in de uitoefening van het mooiste beroep van de wereld: dat van
‘mensenmaker’.

Wijsheid voor de vrouw - door Lydia Brownback

‘Belangrijk is de vraag of ons eigen hart en leven de wijsheid van de vrouw uit Spreuken 31
weerspiegelt — of we nu getrouwd zijn, alleenstaand, gescheiden of weduwe. Beschouw het
hoofdstuk niet als richtlijn, want het laat de fysieke onmogelijkheid zien, deze lat ligt zeer hoog, ...
maar we mogen het meer zien als een uitnodiging, een uitdaging, dan als een veroordeling omdat
we aan allerlei criteria nog niet voldoen. Wat we vooral moeten leren, is een hartsgesteldheid. Hoe
komt het dat ze zo’n uitmuntend leven kan leiden? Wat zegt dat over haar hart? Haar leven is een
belichaming van wat er gebeurt als de gehele voorgaande inhoud van het Spreukenboek toegepast
wordt. Ze is een toonbeeld van wijsheid.....

De les van Spreuken heeft alles te maken met onze blikrichting: benutten we bijv. onze tijd
doelbewust, of we nu werken of vrije tijd hebben? ‘De tijd uitkopende daar de dagen boos zijn, Ef.5.”
De vrouw uit Spreuken 31 is de zorgzaamheid zelve. Welke taak ze ook ter hand neemt, de zorg
voor anderen is haar uiteindelijke doel...

Als we onze kennis van werkende vrouwen in het oude Israél vergelijken met de vrouw uit Spreuken
31 en met Paulus woorden in Titus 2, kunnen we een Bijbels beeld schetsen ter toepassing op ons
eigen leven. In onze maatschappij ligt bij het overwegen om een baan buitenshuis te nemen, het
gevaar op de loer ‘financiéle noodzaak’ te verwarren met ‘financiéle wensen’. Paulus schreef in 1
Tim.6: Doch de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging. Want wij hebben niets in de
wereld gebracht, het is openbaar dat wij ook niet iets daaruit kunnen dragen. Maar als wij voedsel
en deksel hebben, wij zullen daarmede vergenoegd zijn.



Het streven naar een Godvrezend nageslacht - door Denny Kenaston

‘Desgelijks gij vrouwen, weest uw eigen mannen onderdanig, opdat ook, zo enigen het Woord
ongehoorzaam zijn, zij door de wandel van hun vrouw zonder Woord mogen gewonnen worden.
Als zij zullen ingezien hebben uw kuise wandel in vreze.” 1 Petrus 3:1-2

Wanneer we verder denken over de verborgen invloed, die opgesloten ligt in de heerlijke rol van
een vrouw, durven we deze bijzondere tekst niet over te slaan. We moeten echter een ogenblik
stilstaan bij de geweldige invlioed die een vrouw op haar man kan hebben, als ze op de Heere
vertrouwt en Zijn wegen volgt.

Ik probeer uw inzicht te wijzigen over de plaats van de vrouw binnen Gods koninkrijk. In bepaalde
gevallen kan de rol van de vrouw meer effectief zijn dan die van de man ... ‘Desgelijks’ verwijst naar
de voorgaande verzen, het voorbeeld van Christus die Zijn leven aflegde. ... ‘weest uw eigen
mannen onderdanig’, past uw leven, gedachten en verlangens aan bij uw man, maak uw leven
passend bij het leven van uw man.. Denk aan Eva. Adam was een boer, dus Eva werd een boerin.
Onderdanig betekent veel meer dan alleen gehoorzamen. Dit zijn woorden die de houding van het
hart beschrijven en hier ligt de kracht. God heeft ons hier in deze verzen duidelijk gemaakt hoe u de
grootste invloed kunt uitoefenen op uw man. Denk aan de kracht van zulke onderdanigheid. Er
liggen zoveel mogelijkheden in deze houding..

Christenvrouwen hebben vaak de tactiek gevolgd van ongelovige vrouwen, door te zeuren en te
manipuleren om hun man te veranderen. Bij hen werkt het niet en als u eerlijk bent heeft het voor
u ook niet gewerkt. Ik weet dat wij mannen een hoop tekortkomingen hebben. Sommigen van ons
zijn het gevolg van afwezige leiders in het gezin gedurende twee generaties. Wij moeten
veranderen, maar er is een goede én een verkeerde manier om ons te veranderen. Uw houding
moet niet zijn: “Ik ga mijn man veranderen,” maar liever: “Hoe kan ik een hulp voor hem zijn?”

Sommigen van u voelen zich misschien wat overweldigd. U hebt drie hoofdstukken gelezen, allen
over de plaats van de vrouw. Denk alstublieft niet dat ik de hele vracht op u wil afladen. Denk
eraan hoeveel ik al tegen mannen gezegd heb en ik zal nog meer zeggen. Ik weet dat velen van ons
mannen, het niet erg goed doen. Het spijt me als u zich veroordeeld voelt. Dat is mijn bedoeling
niet. Gods plan en voorstelling voor het gezin moet veranderen en dit gebeurt niet, tenzij wij
besluiten om die veranderingen te maken op de manier van God. Dit is mijn last in deze
hoofdstukken die gericht zijn tot de vrouwen. Uw man heeft uw ondersteuning dringend nodig. De
beginselen die ik heb meegedeeld zijn levensveranderende, gezinsveranderende beginselen.
Probeer die beginselen niet te veranderen. Wordt deel van Zijn team en bouw mee.

Misschien bent u thuis de sterkere van de twee. In deze tijd en eeuw is dit in veel gezinnen het
geval. Dat zie ik overal. Zwakke mannen zijn een deel van de vloek, over degene die zich van God
afkeren. Bent u sterker? Hebt u meer inzicht? Bent u de meest geestelijke in uw huis? Ik ontmoet
regelmatig gezinnen waar de vrouw wakker is, biddend en snel om over God te spreken. God gaf u
al deze geestelijke zegeningen niet om op uw man vooruit te lopen, om het bestuur en de leiding
van uw gezin over te nemen. Welke kracht God u ook geschonken heeft, is van u, zodat u zich
onder uw man kunt stellen en al uw geestelijke energie kunt uitgieten in hem. Dat is uw plaats. Dat
is de omgeving (het water) waarbinnen God u heeft geplaatst als vrouw en moeder. Wees een
liefdevolle vrouw voor uw man. Eer hem, wees een zegen en ondersteun hem. Wanneer u kiest
voor deze geheiligde benadering zal de hele hemel aan uw kant staan.

Gods Geest brengt vrouwen in beweging, pleitend met hen om het Woord te geloven en te
gehoorzamen en de zegeningen te oogsten van een veranderde man en een godvrezend gezin.



VROUWEN IN DE BUUBEL — VLOEK | ROEPING | OMGANG | HUWELUK
Zie ook het complete artikel Vrouwen in de Bijbel

Genesis 1:27
27 En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld Gods schiep Hij hem; man en vrouw
schiep Hij hen.

Genesis 2:18
18 Ook had de HEERE God gesproken: Het is niet goed dat de mens alleen zij; Ik zal hem een hulpe
maken, die als tegen hem over zij.

Genesis 3:16
16 Tot de vrouw zeide Hij: Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uwer dracht; met

smart zult gij kinderen baren; en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij
hebben.
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Matthéus 5:28, 31-32

28 Maar |k zeg u, dat zo wie een vrouw aanziet om dezelve te begeren, die heeft alrede overspel in
zijn hart met haar gedaan.

31 Er is ook gezegd: Zo wie zijn vrouw verlaten zal, die geve haar een scheidbrief.

32 Maar lk zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaten zal, anders dan uit oorzaak van hoererij, die maakt
dat zij overspel doet; en zo wie de verlatene zal trouwen, die doet overspel.

Matthédls 19:3-5, 8-10

3 En de farizeeén kwamen tot Hem, verzoekende Hem en zeggende tot Hem: Is het een mens
geoorloofd zijn vrouw te verlaten om allerlei oorzaak?

4 Doch Hij antwoordende zeide tot hen: Hebt gij niet gelezen, Die van den beginne den mens
gemaakt heeft, dat Hij hen gemaakt heeft man en vrouw?

5 En gezegd heeft: Daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen,
en die twee zullen tot één vlees zijn?

8 Hij zeide tot hen: Mozes heeft vanwege de hardigheid uwer harten u toegelaten uw vrouwen te
verlaten; maar van den beginne is het alzo niet geweest.

9 Maar lk zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaat, anders dan om hoererij, en een andere trouwt, die
doet overspel; en die de verlatene trouwt, doet ook overspel.

10 Zijn discipelen zeiden tot Hem: Indien de zaak des mensen met de vrouw alzo staat, zo is het
niet oorbaar te trouwen.

1 Korinthe 11:13
13 Oordeelt gij onder uzelven: is het betamelijk dat de vrouw ongedekt God bidt?

1 Korinthe 14:34-35

34 Dat uw vrouwen in de gemeenten zwijgen; want het is haar niet toegelaten te spreken, maar
bevolen onderworpen te zijn, gelijk ook de Wet zegt.

35 En zo zij iets willen leren, laat haar te huis haar eigen mannen vragen; want het staat lelijk voor
de vrouwen dat zij in de gemeente spreken.

Efeze 5:21
21 Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods.
22 Gij vrouwen, weest uw eigen mannen onderdanig, gelijk den Heere;



23 Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd der gemeente is; en Hij is
de Behouder des lichaams.

24 Daarom, gelijk de gemeente Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen haar eigen mannen in
alles.

25 Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente liefgehad heeft en
Zichzelven voor haar heeft overgegeven;

26 Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord;
27 Opdat Hij haar Zichzelven zou heerlijk voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft
of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk.

28 Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben gelijk hun eigen lichamen. Die
zijn eigen vrouw liefheeft, die heeft zichzelven lief.

29 Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en onderhoudt het,
gelijkerwijs ook de Heere de gemeente.

30 Want wij zijn leden Zijns lichaams, van Zijn vlees en van Zijn benen.

31 Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen, en zij twee
zullen tot één viees wezen.

32 Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit ziende op Christus en op de gemeente.

33 Zo dan ook gijlieden, elk in het bijzonder, een iegelijk hebbe zijn eigen vrouw alzo lief als
zichzelven; en de vrouw zie dat zij den man vreze.

Kolossenzen 3:18
Gij vrouwen, zijt uw eigen mannen onderdanig, gelijk het betaamt in den Heere.

1 Timéthels 2:9-15

8 Ik wil dan dat de mannen bidden in alle plaatsen, opheffende heilige handen zonder toorn en
twisting.

9 Desgelijks ook dat de vrouwen in een eerbaar gewaad met schaamte en matigheid zichzelven
versieren, niet in vlechtingen des haars, of goud, of parelen, of kostelijke kleding,

10 Maar (hetwelk den vrouwen betaamt die de godvruchtigheid belijden) door goede werken.
11 Een vrouw late zich leren in stilheid, in alle onderdanigheid.

12 Doch ik laat de vrouw niet toe dat zij lere, noch over den man heerse, maar wil dat zij in stilheid
zij.

13 Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva.

14 En Adam is niet verleid geworden, maar de vrouw verleid zijnde, is in overtreding geweest.
15 Doch zij zal zalig worden in kinderen te baren, zo zij blijft in het geloof, en liefde, en
heiligmaking, met matigheid.

1 Timéthels 5:4

4 Maar zo enige weduwe kinderen heeft of kindskinderen, dat die leren eerst aan hun eigen huis
godzaligheid te oefenen, en den voorouders wedervergelding te doen; want dat is goed en
aangenaam voor God.

Titus 2:1-8

1 Doch gij, spreek hetgeen der gezonde leer betaamt.

2 Dat de oude mannen nuchter zijn, stemmig, voorzichtig, gezond in het geloof, in de liefde, in de
lijldzaamheid.

3 De oude vrouwen insgelijks, dat zij in haar dracht zijn gelijk den heiligen betaamt, dat zij geen
lasteraarsters zijn, zich niet tot veel wijn begevende, maar leraressen zijn van het goede;

4 Opdat zij de jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn, haar mannen lief te hebben, haar kinderen
lief te hebben,
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5 Matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren, goed te zijn, haar eigen mannen onderdanig te
zijn, opdat het Woord Gods niet gelasterd worde.

6 Vermaan de jonge mannen insgelijks dat zij matig zijn.

7 Betoon uzelven in alles een voorbeeld van goede werken; betoon in de leer onvervalstheid,
deftigheid, oprechtheid,

8 Het woord gezond, en onverwerpelijk, opdat degene die daartegen is, beschaamd worde en
niets kwaads hebbe van ulieden te zeggen.

1 Petrus 3:5-6

1 Desgelijks gij vrouwen, zijt uw eigen mannen onderdanig; opdat ook zo enigen het Woord
ongehoorzaam zijn, zij door den wandel der vrouwen zonder woord mogen gewonnen worden,

2 Als zij zullen ingezien hebben uw kuisen wandel in vreze.

3 Welker versiersel zij, niet hetgeen uiterlijk is, bestaande in het vlechten des haars, en omhangen
van goud, of van klederen aan te trekken,

4 Maar de verborgen mens des harten, in het onverderfelijk versiersel van een zachtmoedigen en
stillen geest, die kostelijk is voor God.

5 Want alzo versierden zichzelven eertijds ook de heilige vrouwen, die op God hoopten, en waren
haar eigen mannen onderdanig;

6 Gelijk Sara Abraham gehoorzaam is geweest, hem noemende heer, welker dochteren gij
geworden zijt, als gij wel doet en niet vreest voor enige verschrikking.

7 Gij mannen insgelijks, woont bij haar met verstand, aan het vrouwelijke vat, als het zwakste, eer
gevende, als die ook mede-erfgenamen der genade des levens met haar zijt; opdat uw gebeden
niet verhinderd worden.



